Interpellatie — gemeenteraad 21/06/2021

Vlaams Belang

Straat “Valentina plein” Ranst

Naar aanleiding van onze interpellatie van 18/11/2019 i.v.m. nieuwe straatnamen een “vrouwelijke
naam” te geven en tevens n.a.v. het toegevoegde agendapunt N° 41 op huidige gemeenteraad
willen wij verzoeken om in Ranst het kerkplein gelegen tussen Schoolstraat, Gasthuisstraat en
Berkenlaan tevens een naam te geven. Dit kan in het kader van “Veerkrachtige Dorpen” opgenomen
worden.

Graag stellen wij voor “Valentina plein”.
Geschiedenis kasteeldomein Zevenbergen : (kopie tekst Leen Bollen)

De eerste fundamenten zouden dateren van 1234. Verschillende adellijke families hebben hier
geresideerd. Vaak woonden ze in Antwerpen en was Hof Zevenbergen hun buitengoed. De laatste
baron was Frederic de Gilman de Zevenbergen (1820-1894). Hij kreeg 9 zonen en 5 dochters.
Enkele kinderen stierven jong, de overlevende zonen bleven ongehuwd en enkele dochters traden
in het klooster. Alleen de jongste dochter Valentine zorgde voor een erfgenaam.

Maar Valentine werd als jong meisje door haar ouders uit het kasteel verdreven en zelfs van haar
adellijke titel beroofd, nadat ze ongehuwd zwanger was geraakt van kunstschilder Jozef Van den
Bergh. Een bastaard in de familie, en dan nog wel van iemand zonder blauw bloed was in die tijd
een ongelooflijke schande.

Valentine raakte op de dool, trouwde wel met de schilder, maar ze hadden veel geldzorgen. Ze is
toen liefdevol opgevangen geweest door de zuster-overste van het Convent van Betlehem in Duffel.

Valentine schonk later uit dankbaarheid heel het domein en het kasteel aan het Convent van
Betlehem. Haar zoon Gaston Van den Bergh hield het vruchtgebruik. Hijliet in 1953 nog een
Lourdesgrot oprichten.

Wij stellen zelfs voor om op het plein een infobord met korte inhoud van deze geschiedenis weer te
geven. En dat kan dan ook in Emblem gebeuren.

Vlaams Belang fractie
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